
 
 

KERKBLAD 
Hervormde Gemeente Herwijnen 

 



 
 

KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC  Herwijnen 
 
PREDIKANT  Ds. W.M. Roseboom 
   predikant@nhkherwijnen.nl 
   0418 581505 

06 14600988 
 

OUDERLINGEN D. de Joode scriba 
Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl 
L.A. van Maaren 
A. van der Meijden 
A. Ruitenburg jeugdouderling 
M.J. van Zante  

 

OUDERLINGEN-  
KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

A.J. Hobo 
A.G. van Zante 

 

DIAKENEN  J.W. Boogert  
W.M.H. Slingerland 

 

ORGANISTEN  H.J. de Bruijn 
   A.P. van de Minkelis 
   H. Vervoorn 
 

KOSTERS  Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 
   Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
   Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
 

KERKDIENSTEN Morgendienst   9.30 uur (apr t/m okt) 
   Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) 
   Avonddienst   18.30 uur 
 

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in 
het kerkelijk centrum  

 

KINDEROPPAS Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de 
Brede School, Achterweg 35 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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Onder de terebint  
     

 
 
 

 

 Afscheid nemen 

 
…ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade… 

Handelingen 20:32 
 
Paulus neemt afscheid van de ouderlingen in Efeze. En hij blikt terug 
op zijn werk. Het ging hem om de bekering tot God en het geloof in 
onze Here Jezus Christus. “En nu, broeders…” En dan verwacht je 
dat de apostel zal zeggen: “nu zijn jullie aan de beurt, nu mogen jullie 
verder gaan met die prediking, nu vertrouw ik het Woord aan jullie 
toe”. Maar dat staat er niet! Het staat er andersom: “Ik vertrouw jullie 
toe aan het woord van Zijn genade”. Prachtig is dat. Zo kan hij 
afscheid nemen: hen toevertrouwend aan God. Dat doende, moet je 
natuurlijk wel weten wie God is. Paulus weet aan wie hij de gemeente 
aanbeveelt: “ik draag u op aan God…”. Dat is aan de Here Jezus. En 
Hem had Paulus leren kennen op de weg naar Damascus. En later 
had hij in Hem zijn Borg en Middelaar gevonden. Juist aan Hem 
draagt hij de gemeente op. Eigenlijk geeft Paulus de gemeente in 
handen van Jezus. Hij weet uit ervaring dat dat in goede handen is.  
De komende weken zal in onze gemeente afscheid worden genomen 
van ds. Roseboom en zijn gezin. Ook dan mogen we  elkaar aan de 
Here toevertrouwen. 
Paulus noemt ook nog: “het woord van Zijn genade”. Op dat Woord 
mag het vertrouwen zijn, ook bij een afscheid, want God bouwt door 
zowel in Herwijnen, als in Dordrecht.  
Afscheid nemen kan alleen als we elkaar aan de Here toevertrouwen. 
 

Lezen: Handelingen 20:17 – 38 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YjIZZY0-B6zwxM&tbnid=hd4UPQtuwiRZqM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holyhome.nl/bijbels_beeld_woordenboek/BIJB-37.htm&ei=MnMZVMbTK8XJOeXOgbgC&bvm=bv.75558745,d.ZWU&psig=AFQjCNH1bNlZoTyls4xTdTd7f2rAGrepWA&ust=1411040427534066
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48e Jaargang, no. 1296, 28 april 2025 
 

KERKDIENSTEN 

 

Zondag 4 mei 2025   

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

19:00 uur: Ds. W.M. Roseboom 

1e collecte: Kerk in actie 

Hulp aan vluchtelingen uit Soedan 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 

 

Zondag 11 mei 2025  

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom  |  Afscheidsdienst 

18:30 uur: Ds. C. van Dis, Nieuwegein 

1e collecte: Bloemengroet 

Voor bloemenbezorging in de gemeente 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 
Donderdag 15 mei 2025  |  Dienst in WZC Avondlicht 

15:00 uur: ds. J. van Dijk, Zeist 

 
Zondag 18 mei 2025 

09:30 uur: Ds. A.T. van Blijderveen, Boven-Hardinxveld  

 Voorbereiding Heilig Avondmaal 

18:30 uur: Ds. J. van Oostende, Putten 

1e collecte: Mensenkinderen 

Hulp aan mensen in Albanië, Armenië en Moldavië 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 
Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool 

4 mei:  Jesaja 6: 1 – 8  De roeping van Jesaja 

  Psalm 121: 1 en 2 

11 mei:  Jesaja 2: 1 – 5  Zwaarden worden gereedschap 

18 mei:  Jesaja 11: 1 – 10  Een koning die vrede brengt 
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Kinderoppas:  

4 mei:  Jeanine en Rens 

11 mei:  verzorgd door de Gereformeerde Kerk 

18 mei : Daniëlle en Vera 
 
Schoonmaakrooster 

5 t/m 9 mei: Nel van der Linden en Rika van Brakel 

19 t/m 23 mei: Lijntje en Anne van der Weerd 

 

 

 
Gezondheid  
Anton de Bruijn (Achterweg) verbleef in het UMC voor een ingewikkelde 
operatie aan een open wond. Het lijkt erop dat het beoogde doel is 
behaald. We zijn God dankbaar dat Hij de handen van de artsen heeft 
gezegend. Dat Hij ook bij het langdurige herstel kracht geeft. En zo ook 
wanneer Lies op 13 mei een knieoperatie moet ondergaan. Intensieve 
tijden waarin het zo fijn is om te weten dat Gods zegen gezocht mag 
worden. 
 
Dat God een veilig thuis mag zijn voor allen in tehuizen;  een arts voor 
de ziel voor allen die (langdurig) ziek zijn aan lichaam of geest; een 
heelmeester voor hen die geopereerd werden of met breuken in hun 
leven of bij geliefden geconfronteerd werden. 
 
Verlies 
Petra van Weelden-de Fockert en Arie van Weelden (Waaldijk) en hun 
gezin moesten afscheid nemen van (schoon)moeder en oma, en Rien 
Maasland (Boutlaan) van zijn geliefde vriendin, nu Dirkje de Fockert-van 
Krieken op 10 april is heengegaan. Haar naasten hebben een moeilijke 
laatste periode met haar doorgemaakt. Dat ze nu mag rusten en dat ook 
rust mag geven. 
Hoewel Dirkje verbonden was aan de Gereformeerde Kerk, was ze ook 
in onze gemeente een vertrouwd gezicht. Ze bezocht jarenlang samen 
met Rien de kerkdiensten. In haar leven mocht ze terugvallen op haar 
geloof. Dit vertrouwen klonk door in het lied dat zij graag bij haar 
begrafenis wilde laten zingen: Verlosser, Vriend, o hoop! Wat een vaste 
hoop klinkt door in het derde couplet: Gods Zoon, verhoogd in 
heerlijkheid, heeft mij daar plaats bereid; Ik ben zijn vriend! 
We wensen allen om haar heen Gods vrede en ontferming toe en zicht 
op de lichtstad met de paarlen poorten.

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Paul en Jonette van Leeuwen (Jacob de Jonghstraat) moesten hun 
(schoon)moeder begraven. We bidden voor hen om troost in het gemis, 
dankbare herinneringen aan haar leven en dat het leven van moeder 
blijvend tot zegen voor hen mag zijn. Dat het licht van Pasen juist ook in 
deze dagen mag oplichten. 
 
We kregen ook bericht van verlies van andere dorpelingen. Dat de Here 
als de goede Herder vooropgaat. 
 
Beroepingswerk 
De Gereformeerde Kerk in Herwijnen heeft een beroep uitgebracht op 
ds. David van der Meulen. Wat zou het mooi zijn wanneer zo spoedig 
deze gemeente weer een voorganger ontvangt.  
In onze gemeente zal het beroepingsproces na het afscheid ook op gang 
gaan komen. De aanloop vergt altijd al veel tijd en inspanning. Dat Gods 
Geest daarin geduld en leiding geeft. 
 
Dankbaarheid 
Ik wil iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling voor 
en na mijn operatie. Ik ben stil van alle kaarten, telefoontjes, cadeaus 
en goede wensen van u. 
Ik dank God voor de goede zorgen voor mij. 

Bertha de Jongh 
Dankwoord 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun die we hebben mogen 
ervaren. Het betekent veel voor ons dat zovelen met ons meeleven  
Wij zijn God dankbaar dat de operatie is geslaagd en ik zo snel hersteld 
ben. 

Jan en Teuny Kruis  
Zij die elders verblijven  
We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven.  
Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door 
b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten. 
 
Andrea van Mourik  Mw. C. van der Wal van Maren 
Griendweg 16-L  Oranjehof 64 
4208 AA Gorinchem Huis ter Leede 
 4141 GC Leerdam 
Mw. Marianne van Mourik 
Zorgcentrum De Wittenberg 
Bernhardstraat 4 – K 106 
4175 EE  Haaften
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Afspraken bezoekwerk 
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden 
verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en 
vrijdag: 
- per telefoon op 0418 581505;  
- per telefoon of app 06 14600988;  
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl 
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende 
zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.  
 
Op de hoogte/meeleven 
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel 
mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede 
en in minder goede tijden. Dus: 
 
Gaat u verhuizen?  
Laat het ons even weten. 
 
Trouwplannen? Een jubileum te vieren?  
We stellen een bericht erg op prijs  
Een geboorte?  
Stuur ook ons een kaartje 
 
Verdriet of verlies?  
Ook dan leven we graag met u mee.  
 
U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: 
predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 
06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag). 
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u 
contact opnemen met de scriba via 06 20047902.  
 

 
 
 
Bij de diensten  
Na de inkeer van de veertigdagentijd, brak de vreugde van Pasen aan. 
Niet de macht van de dood heeft het laatste woord, maar het leven in 
Christus. Wat een extra blijdschap in de gemeente dat op de 
Paasmorgen Age Leiseboer en Rens van Zante in het midden van de 
gemeente belijdenis aflegden. Na het ja-woord van God in het midden 
van de gemeente is het altijd ontroerend als broeders en zusters ook hun 

UIT DE GEMEENTE 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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ja-woord naar God uitspreken. Misschien is het ook voor u of jou goed 
om in het komende jaar (opnieuw) na te denken over het zetten van deze 
stap. Belijdenis doen is geen getuigenis van de kracht van ons eigen 
geloof, maar een erkenning dat wij Christus nodig hebben – dat we het 
zonder Hem niet redden. 
 
4 mei: Herdenkingsdienst 
In Herwijnen is het een waardevolle traditie om eens in de vijf jaar op 
4 mei een gezamenlijke kerkdienst voor het hele dorp te houden. Tijdens 
deze dienst staan we stil bij de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog 
en bij de bevrijding van het kwaadaardige nazi-juk waarvoor zij hun leven 
gaven. 
We gedenken hen in het licht van de God van vrijheid. De namen van de 
Herwijnse gevallenen zullen worden genoemd en kinderen van de 
basisscholen dragen gedichten voor. Samen beseffen we opnieuw hoe 
verschrikkelijk oorlog is en hoe kostbaar vrede en vrijheid zijn. U bent van 
harte welkom om dit samen met ons te herdenken. Let op: de dienst 
begint om 19.00 uur. 
 

11 mei: Afscheidsdienst predikant 
Iemand merkte ooit op dat het vreemd klinkt om het vertrek van een 
predikant een ‘afscheidsdienst’ te noemen. Een terecht punt, al heb ik 
nog geen beter alternatief gevonden – 'losmakingsdienst' klinkt immers 
ook nogal zwaar. Hoe we het ook noemen, de ochtenddienst van 11 mei 
markeert een belangrijk moment: het afronden van de gezamenlijke weg 
die predikant en onze Hervormde Gemeente Herwijnen de afgelopen vijf 
jaar samen mochten gaan. We hopen op een dienst waarin we dankbaar 
terugkijken op Gods trouw in deze jaren, Hem loven voor Zijn genade 
aan ons, en waarin we bidden om Zijn zegen voor de toekomst die voor 
ons ligt. 
 

Paascollecte 
In het vorige kerkblad vroegen we uw aandacht voor de Paascollecte, in 
relatie tot de Paasboodschap van de opstanding van Jezus 
Christus. Een boodschap die we als christelijke gemeente 
graag uit willen dragen.  
Mocht u nog geen gift hebben gedaan, dan kan dat alsnog, 
bijvoorbeeld via de QR-code bij dit artikel. U kunt uiteraard 
ook een gift doen in de collectezak, of handmatig een bedrag overmaken, 
via: NL42 RABO 03280 00 531 
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen, ovv Paascollecte 2025 

Hartelijk dank alvast!
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Afscheid familie Roseboom 
Het afscheid van dominee Roseboom komt nu snel dichterbij. Daarom 
nog even wat zaken op een rij. 
 

Afscheidsavond 
Op donderdag 8 mei hopen we in dorpshuis de Poort een avond te 
houden waarin we als gemeente afscheid nemen van de familie 
Roseboom. Aanvang 20.00 uur, de deuren gaan om 19.30 uur open. Tot 
ongeveer 20.30 uur is er een officieel gedeelte, daarna volgt een 
informeel samenzijn waarbij iedereen persoonlijk afscheid kan nemen 
van de familie Roseboom. Na de dienst op zondag 11 mei is er voor een 
persoonlijk afscheid veel minder gelegenheid, mede door de 
aanwezigheid van genodigden. Uiteraard hopen we donderdag 8 mei 
veel mensen te mogen begroeten. 
 
Afscheidscadeau  

Op de afscheidsavond willen we zoals gemeld namens 
de gemeente een gezamenlijk cadeau aanbieden. Wie 
daaraan nog een bijdrage wil leveren kan een bedrag 
overmaken naar: 
NL67 RABO 0324 1366 68 
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen 

graag onder vermelding van ‘cadeau ds. Roseboom’. 
 
Om het u gemakkelijk te maken, staat hier ook een QR-
code. Die kunt u scannen met de scanner op uw 
telefoon (niet scannen via uw bankapp), daarna kunt u 
wel via uw bankapp een bedrag overmaken.  
 
Uiteraard kunt u ook contant geven; bijvoorbeeld via 
een enveloppe in de collectezak, of via Dirk van Arkel, 
Amanda de Bruin, Jacolien van Zante of Dik de Joode. 
 
Herinneringsboek 

We zijn bezig een herinneringsboek te maken voor 
de familie Roseboom. In het vorige kerkblad zat een 
deels voorgedrukte kaart aan. Onder het kopje ‘Om 
mee te nemen uit Herwijnen’ kunnen u en jullie een 
herinnering schrijven, of een gedicht, een goede 

wens, een anekdote. U kunt er ook een foto op plakken, wat u zelf wilt 
dus. Op de kaarten is ook ruimte om drie woorden mee te geven. In de 
kerk liggen eventueel nog extra kaarten.



8 
 

Er zijn al de nodige kaarten ingeleverd (hartelijk dank daarvoor!), maar 
inleveren kan nog steeds: In het halletje van de kerk staat daarvoor een 
speciale doos. U kunt de kaart ook inleveren bij een van de leden van de 
afscheidscommissie: Amanda de Bruin, Jacolien van Zante, Dirk van 
Arkel of Dik de Joode. Meegeven met iemand anders kan natuurlijk ook. 
 
Afscheidsdienst 

De dienst waarin dominee Roseboom officieel afscheid 
neemt van onze gemeente, wordt gehouden op zondag 
11 mei. De dienst begint om 9.30 uur. Uiteraard is 
iedereen van harte welkom om die dienst bij te wonen. We 
rekenen op uw komst.  

De afscheidscommissie 
 

 
Ds. C.H. Buitink wordt consulent 
Elke gemeente die vacant wordt, krijgt een consulent. Deze predikant is 
een adviseur van de kerkenraad en heeft als eerste taak het begeleiden 
van het beroepingswerk. Daarnaast is een consulent algemeen adviseur 
van de kerkenraad. In tegenstelling tot vroeger doet een consulent in 
principe geen pastoraal werk, al zijn er altijd uitzonderingen denkbaar. 
Over de invulling van het pastoraat in de vacaturetijd hopen we u later 
de informeren. 
 
Dominee Buitink geeft hieronder zelf een nadere toelichting en stelt zich 
voor. We heten hem van harte welkom als consulent en kijken uit naar 
een gezegende tijd.  
 

Met het afscheid van collega Roseboom mag ik als 
consulent adviseren, meedenken en ondersteuning 
bieden rondom het beroepingswerk, zonder daarin 
zelf beslissingen te nemen. Hoewel deze 
ondersteuning vooral op de achtergrond zal 
plaatsvinden, is het wel goed om mij even voor te 
stellen. Mijn naam is Christiaan Buitink en ik ben 
getrouwd met Mariska. Samen hebben we een 

zoontje dat onlangs drie jaar is geworden. Sinds augustus 2022 ben ik 
predikant van de Hervormde gemeente Waardenburg-Neerijnen en 
daarvoor was ik predikant in Klaaswaal, een dorpje in de Hoeksche 
Waard.
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Ten tijde van de vacature in Waardenburg-Neerijnen was collega 
Roseboom hier consulent en mooi om nu ook andersom van betekenis 
te kunnen zijn voor jullie als gemeente.  
Hoewel het consulentschap vroeger veel meer pastorale en 
leidinggevende taken bevatte, is de taak van de consulent tegenwoordig 
helemaal toegespitst op het beroepingswerk. Pastorale begeleiding, 
catechisatie en kringwerk zullen daardoor ingevuld worden door een 
pastoraal werker of tijdelijke predikant.  
Dit betekent in de praktijk dat ik wel bij een deel van de 
kerkenraadsvergaderingen aanwezig zal zijn, maar verder niet heel 
zichtbaar zal zijn in de gemeente. Al heb ik wel in het moderamen 
aangegeven dat er naast het consulentschap ook altijd een beroep op 
mij gedaan kan worden bij incidentele gevallen. 
Ik hoop op een goede manier het beroepingsproces te begeleiden, vanuit 
het gedeelde verlangen dat de Heere God ook op Zijn tijd weer een eigen 
herder en leraar aan u als gemeente zal geven. 
 
Vertrouwenspersonen 
Zoals al eerder gemeld in het kerkblad weet u dat onze Hervormde 
Gemeente drie vertrouwenspersonen kent: 
 

Gijs Pippel: 06 12735431 
gijsvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl 
 

Hanny van der Meijden: 06 29606203 
hannyvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl 
 

Amanda de Bruin: 06 55323121 
amandavertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl 
 
Omdat niet alle kinderen en jongeren het kerkblad zullen lezen zijn de 
vertrouwenspersonen onlangs langs geweest bij de zondagsschool en 
de twee catechisatiegroepen. Hierbij is er uitgelegd wanneer en hoe je 
contact kunt opnemen met hen. Deze gegevens staan vermeld op de 
website van de kerk, evenals in de kerkapp. Naast bovenstaande mail 
en telefoonnummers is er ook een brievenbus net buiten de grote zaal 
waar iedereen een briefje, met naam, in kan doen die contact wil 
opnemen met hen over een vertrouwenskwestie. Deze brievenbus wordt 
om de week gecheckt. 
Meer informatie over de taak van de vertrouwenspersonen en wat er 
wordt gedaan met een binnengekomen melding kunt u nalezen op de 
website van de kerk en in de kerkapp. 
 

mailto:gijsvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl
mailto:hannyvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl 
mailto:amandavertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl?subject=Contact%20met%20vertrouwenspersoon%20Amanda
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Jarigen 
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode 
dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een 
felicitatie ter bemoediging sturen. 
 
Datum Naam    Leeftijd   Adres 
25-04 J.J. Bijl-Muilenburg  90  Kolstraat 18 
01-05 S. vd Meijden-van Woerkum 90  Kolstraat 7 
 
De bloemengroet is de afgelopen periode bezorgd bij; 
Mevrouw v/d Moore Achterweg 
Meneer Kruis Rozenstraat 
Meneer Kiep Geerstraat 
Mevrouw Bosman Parallelweg 
Age Leiseboer Waaldijk 
Rens van Zante Seringenhof  
 
VERANTWOORDING 
Collecten 
 
30 mrt  1e collecte € 124,95 Woord & Daad 
  2e collecte € 97,95 Kerkrentmeesters 
  Uitg.collecte €   114,35   Onderhoudsfonds  
 
06 apr  1e collecte € 117,00 Friedenstimme 
  2e collecte € 111,20 Kerkrentmeesters 
  Uitg.collecte €   112,30   Pastoraat en prediking  
 
13 apr  1e collecte € 125,05 Red een kind 
  2e collecte € 89,70 Kerkrentmeesters 
  Uitg.collecte €   91,10   Pastoraat en prediking  
 
18 apr  1e collecte € 86,75 Dorcas 
  2e collecte € 65,85 Kerkrentmeesters 
  Uitg.collecte €   77,00   Pastoraat en prediking  
 
20 apr   1e collecte €     188,15 Stichting Kimon 
  2e collecte € 164,15 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   748,95   Paascollecte 
 
De volgende giften zijn afgelopen periode binnengekomen via: 
de bank ontvingen de kerkrentmeesters voor collecten € 10,00
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Lijntje van der Weerd € 10,00 voor de kerk 
Ds. Roseboom € 20,00 en nogmaals € 20,00 voor de kerk 
de kringloopkas € 10,00 voor de kerkrentmeesters en € 10,00 voor 
pastoraat en prediking  
Teuny Kruis € 10,00 voor het verjaardagsfonds 
Ouderling Arno van der Meijden € 20,00 voor het kerkblad 
Dirk van Arkel € 50,00 voor de kerk 

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
 
Beheer collectebonnen  
Rudi van Zante beheert de collectebonnen. U kunt ze bestellen op de 
gebruikelijke manieren, onder meer via een formulier op de website, of 
via de speciale bus in het voorportaal van de kerk. 
 
Oud papier verzamelen in bananendozen 
Op het terrein van de Kringloopkas staat een grote ijzeren container, 
waar papier en karton ingeleverd kunnen worden. Wie voor dat doel thuis 
papier apart wil houden en het handig vindt daarvoor dozen te gebruiken, 
kan bij de Kringloopkas (Achterweg 57) bananendozen ophalen. De 
openingsuren zijn woensdagmiddag en zaterdagochtend. Als de dozen 
vol zijn, kunnen ze bij de kas worden geruild voor nieuwe dozen. 
 
Gebruik kerkelijk centrum 
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of 
iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met Henk de Bruin 
(kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06 - 5394 1059). Dit in verband 
met de bezetting van de zalen. 
 
 
 
 

 
Ophaaldag 10 mei 

De rommelmarktcommissie haalt zaterdag 10 mei 
spullen op voor de rommelmarkt. We willen 
iedereen die iets heeft aan te bieden, vragen de 
spullen tussen 08.30 en 09.00 uur aan de straat te 
zetten. Ook oud ijzer en andere edele metalen 
nemen we mee. Grote meubels als wandkasten, 
bankstellen, bedden et cetera kunnen we helaas 
niet meenemen. 

Hartelijk dank voor uw medewerking 
 

ACTIVITEITEN 

mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
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Rommelmarkt 24 mei, ophaaldag 10 mei 
Zaterdag 24 mei hopen we weer een grote rommelmarkt te houden, op 
het terrein van de familie Van Arendonk, Achterweg 57 in Herwijnen. De 
markt duurt van 09.00 tot 13.00 uur. 
 

De opzet van de rommelmarkt is 
nagenoeg gelijk aan die van eerdere 
jaren. U treft het gebruikelijke grote 
aanbod aan van meubels, boeken, 
gereedschap, cd’s en lp’s, elektrische 
apparaten, fietsen, curiosa, 
huishoudelijke artikelen, serviesgoed, 
veel speelgoed en spelletjes, 
aardewerk et cetera, et cetera. 

 
Uiteraard draait het Rad van Avontuur, inclusief een Superronde. Er is 
een gezellig terras met koffie/thee/fris en iets lekkers, de poffertjeskraam 
is open, er worden broodjes hamburger verkocht. 
De Kringloopkas is die zaterdag open van 09.00 tot 13.00 uur. 

Kortom: komt allen! 
Gebedsavond voor het dorp 
Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met 
de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. (Hand.1:14) 
Deze bijbeltekst staat in de bijbel net na de hemelvaart van Jezus en 
voordat het pinksterfeest plaatsvindt. Ze bidden om de kracht van de 
Heilige Geest. Wat de uitwerking daarvan is zien we heel erg mooi in de 
hoofdstukken daarna. Heel veel mensen worden navolgers van Jezus! 
Deze tekst was voor ons als evangelisatiecommissies van beide kerken 
de aanleiding om een gebedsavond te organiseren voor het dorp. 
 

Datum: woensdag 4 juni 
Tijd: 19.30 uur 
Plaats: Hervormde kerk in Herwijnen 
 

We willen bidden voor gezinnen, personen, dingen die in het dorp spelen, 
kerkelijke activiteiten en nog meer. Een aantal weken van tevoren 
worden er briefjes uitgedeeld waarop u uw gebedspunt kunt schrijven. 
Deze kunnen ingeleverd worden in de kerk in de daarvoor bestemde 
vaas. We vragen een aantal mensen om van tevoren n.a.v. deze 
gebedspunten een gebed voor te bereiden. Dit zal de basis van de avond 
zijn. Natuurlijk is er ruimte voor de andere deelnemers om die avond zelf 
ook te bidden, maar dit is zeker niet verplicht. Iedereen is welkom. We 
hopen op een hele mooie en gezegende avond.
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‘Muzikaal dagje uit naar Middelburg’ zaterdag 7 juni 2025 
Zaterdag 7 juni zijn wij van plan mee te werken aan 
‘Middelburg VolKoren.’ 
Twee keer zullen wij een half uur mooie liederen zingen.  
Ook veel andere koren (gospel/klassiek/populair) zullen 
optreden op verschillende plekken in Middelburg.  
We maken er met elkaar altijd een gezellig uitstapje van. Maar…de bus 
is nog lang niet vol. Daarom voor u/jou de gelegenheid om met ons mee 
te gaan: naar koren luisteren en de stad Middelburg bekijken. 
Vertrek: 08:45 uur bij Dorpshuis ‘De Poort.’ 
Aankomst Herwijnen: rond 18:30 uur.  
Kosten: € 25-,  
Opgeven graag z.s.m. bij Winy van Wijk (winyvanwijk@kpnmail.nl) 
 
 
 
 
 
Stadspraat 
Inmiddels zijn we verhuisd naar Dordrecht. Men sprak wel van een grote 
overgang van dorp naar stad. Nu blijkt ons huis echter in een lommerrijke 
buurt te staan. De weg achter het huis is dan wel druk, maar tussen de 
weg en het huis ligt een bosje waar vele vogels in verkeren. Afgelopen 
zondagmorgen voegden we ons tussen een grote stoet van kerkgangers 
op de weg naar de verschillende kerken. We hoorden dat het wijkje 
waarin we wonen daarom ook wel ‘klein Staphorst’ wordt genoemd. Het 
heeft eerder een dorps dan een stads karakter dus. 
Alleen in de speeltuin merkten we dat we echt van een dorp naar een 
stad zijn verhuisd. Om ons heen hoorden we Arabisch, Roemeens, Pools 
enz.. Leuk om dan de kinderen gelijk met elkaar te zien spelen. 
En een groot verschil is momenteel de straatversiering die in Herwijnen 
is te zien. Een leuk gezicht en mooi voor de gemeenschap. Uit ons vorige 
dorp kenden we het, maar in Herwijnen wisten we niet hoe het leefde. 
Vijf jaar geleden werd het afgelast vanwege corona.  
Deze week is de focus op dozen uitpakken en het voorbereiden van de 
diensten op 4 mei. Vervolgens gaat de blik op het afscheid van 8 mei en 
11 mei. Dan treft u in een volgende editie nog een keer een slotwoord, 
wat ik hopelijk volgende week ook op papier krijg voor de gelegenheden.  
 
 
 
 

UIT DE PASTORIE 



14 
 

Ds. Wilhelm Roseboom  
 

 
Agenda 
Donderdag 8 mei v.a. 19.30 uur Afscheidsavond fam. Roseboom  
Zaterdag 10 mei 08.30 uur ophalen spullen rommelmarkt 
Zaterdag 24 mei 9.00-13.00 uur grote rommelmarkt op terrein 
  Kringloopkas (Achterweg 57) 
Woensdag 4 juni 19.30 uur Hervormde kerk Herwijnen 
Zaterdag 7 juni 08.45 uur vertrek Dorpshuis de Poort  
Vrijdag 7 nov  online-draaiavond in dorpshuis 
 

 
Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl 
 
 
 
 
 

De kopij voor het volgende kerkblad dient  
uiterlijk D.V. maandag 19 mei 2025 
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 
     email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Carolien Boogert 
     Rij- en Uitweg 16 

 
Volgende inleverdata zijn:  
16 juni voor 3 weken 
  7 juli voor 7 weken 
25 aug voor 3 weken 
15 sept voor 3 weken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DE REDACTIE 

AGENDA 

mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl
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Rebus: heb je vijanden lief 
De boodschap van Jezus is niet altijd meteen duidelijk. 
Je moet even zoeken voor je precies begrijpt wat er bedoeld wordt.  
 

 

 

(En Ik zeg jullie heb je vijand lief en bid voor wie jullie vervolgen, 
alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel) 
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KERKBLAD    Verschijnt éénmaal per 3 weken 
 

REDACTIELEDEN   Carolien Boogert (kopij inleveren) 
     Rij- en Uitweg 16, 4171 CN  Herwijnen 
     Telefoon 0418 – 84 2576 
     e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Hetty van Arkel 
 

KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te 
verkrijgen via de diaconie 

     diaconie@nhkherwijnen.nl 
 

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via: 
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk. 
♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand. 
♦ Een bedrag overmaken via de bank.  
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;  
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen  
 

Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent 
per keer. 
 

DIACONIE      Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26 
 

COLLEGE VAN     Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25 
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31 
 

PASTORAAT EN      Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57 
PREDIKING 
 

ONDERHOUDSFONDS  Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49 
 

ADM. KERKBLAD     Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43 
 

KERKRADIO      Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34 
 

WEBSITE      www.hervormdherwijnen.nl 
 

VERTROUWENSPERSONEN 
Gijs Pippel: 06 12735431  
gijsvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl 
 

Hanny van der Meijden: 06 29606203 
hannyvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl 
 

Amanda de Bruin: 06 55323121 
amandavertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl 
 

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin 
  de kerk; € 0,70 / € 1,00 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
http://www.hervormdherwijnen.nl/
mailto:gijsvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl
mailto:hannyvertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl 
mailto:amandavertrouwenspersoon@hervormdherwijnen.nl?subject=Contact%20met%20vertrouwenspersoon%20Amanda

